
 

Nieuwsbrief 
Wilt u vier keer per jaar onze 

nieuwsbrief ontvangen? Meld u zich 

dan aan op onze website! U ontvangt 

de nieuwsbrief dan automatisch in 

uw mailbox. 

  

 

Namasté - Lies en Gerda 
 
Namaste! 
 
Vandaag een nieuwe nieuwsbrief. 
Op het ogenblik ben ik in Nepal in ons kinderhuis, 
en een kinderhuis is het zeker. 
De jeugd is uitgevlogen, iets dat heel normaal is  
als je tussen de 18 tot 22 jaar oud bent. Dan wil 
je niet meer in een kinderhuis wonen, maar op 
jezelf of natuurlijk met een paar broers of zussen 
(want dat zijn al onze kinderen van elkaar, en zo 
voelen zij dat ook). 
Sommige kinderen vertrekken naar het 
buitenland, sommige terug naar familie (als ze 
dat hebben). 
De meeste jeugd werkt en het gaat heel goed 
met ze. Natuurlijk volgen we deze jongelui. Er 
wordt zelfs al getrouwd, onder andere mijn 
pleegdochter ! Ik was verrast dat ik dat 
hoorde, maar dat is ook Nepal. 

 
Er zijn ongeveer 12 
kleine kinderen bij ons 
komen wonen en het is 
als vanouds weer een 
drukte voor onze staff. 
Naar school, uniform aan, 
haren netjes, nagels 
schoon: door een ringetje 
te halen en natuurlijk 
je best doen op school. 
Ik merk dat ze al 

helemaal gewend zijn aan de regelmaat en dat 
het weer hele blije kinderen zijn, die uit moeilijke 
omstandigheden bij ons weer kind kunnen zijn. 
Veilig wonen, liefde en aandacht krijgen. 
 
 
 
 

 
 

 
Op het moment van schrijven 
is het een feestweek, Tihar. 
Dit duurt 4 dagen en de 
kinderen en jongeren gaan 
dansen en muziek maken. 
Ook in het Valley Guesthouse 
waar ik verblijf, komen zij, en 
halen zo een beetje geld op 
(heel gezellig). Het is een 
mooi feest, de kinderen 

oefenen er heel vaak voor. 
 
Zelf vind ik het 
leuk om met de 
kleintjes bezig te 
zijn, kleuren, 
spelen of op de 
koffie bij ze te 
gaan. Ze zijn blij 
om je te zien en 
andersom ik 
natuurlijk ook! 
 
Als u interesse heeft om een kindje te sponsoren, 
kijk op onze website: 
www.straatkinderenvankathmandu.nl 
 
Ook donaties zijn zeer welkom: 
ABN-AMRO IBAN:NL20ABNA0801275490 
BIC code:ABNANL2A 
t.n.v. de straatkinderen van Kathmandu. 
Dank u wel voor uw steun! 
 
Namaste, 
Mede namens Lies Vink, 
 
Warme groet, 
Gerda Oosting. 
 
 
 
 

 

http://www.straatkinderenvankathmandu.nl


 

Van de kinderen - Subash: 
 

 

 

 
Studenten - Eva Schoone 
Bericht vanuit de Miriam Bosman stichting die beurzen 
verleent aan onze jongeren die willen studeren. De 
stichting ondersteunt alweer voor het vierde jaar onze 
studenten.  

Hoe gaat het met onze studenten? 

Binita is na een 2 jarige 
opleiding in het trotse 
bezit van haar diploma 
schoonheidsspecialiste 
en heeft een baan.  
 
 
 
 
 

Hima zit in haar laatste jaar van de Bachelor of Business 
Studies. Of zij al haar diploma heeft ontvangen weten we 
nog niet. 
Saroj is één van de eerste studenten die met een beurs 
van de MB stichting  studeert. Hij is nu in zijn 4e jaar. 

Hieronder zijn motivatie.  
 
Namaste. It's me Saroj and I am writing to inform 
about the study and regarding those things in this 
mail. Currently I am in the fifth semester of BCA 
(Bachelor in Computer Application) and next month 
I have a final exam of this semester. After this only 
three semester left to complete the course which 
takes probably 1 and half year. I am doing pretty 
well in the college. This subject significantly assist 
me in pursuing my goals and making the most of 
opportunities. Among those options I am planning 
to be a software developer. Thank you! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jeenu volgt voor het 2e jaar zijn Bachelor of Business 
Administration. Het gaat goed met hem. 

Dit jaar zijn twee nieuwe aanvragen gedaan en beide 
zijn gehonoreerd door de stichting: Namuna gaat 
psychologie studeren en Sajana is begonnen aan een 
Bedrijfskunde studie. Hartelijk dank aan de Miriam 
Bosman Stichting! 

Kerstmarkten waar wij zullen staan, 
komt u ook? 
 

13 december Uitgeest  

14 december  Julianadorp Loopuyt Park 

20 december Castricum Candlelight 
shopping 

28 december Bakkum Winterfair 
Zoomers, bos 

 

 



 
Veel dank! 
 
Beste sponsors, 
 
Namens het hele team van de Stichting Straatkinderen 
van Kathmandu en, het allerbelangrijkste, de kinderen 
die wij helpen, willen wij u heel hartelijk bedanken voor 
uw bijdrage. Uw steun maakt een wereld van verschil in 
hun leven. 
Dankzij uw betrokkenheid kunnen wij ons project 
voortzetten, het bieden van onderwijs, 
gezondheidszorg en een thuis in het kinderhuis. Uw 
bijdrage zorgt ervoor dat deze kinderen een 
toekomstperspectief krijgen en de kans krijgen om zich 
te ontwikkelen in een veilige en liefdevolle omgeving. 
 
Het is ontroerend om te zien hoe de kinderen opbloeien 
en hoeveel moois er kan gebeuren als mensen zoals u 
de handen ineen slaan. Uw sponsoring geeft hen niet 
alleen materiële steun, maar ook een gevoel van hoop 
en het besef dat ze niet vergeten zijn. 
 
Nogmaals onze oprechte dank voor uw vertrouwen in 
onze stichting en uw inzet voor deze kwetsbare 
kinderen. 
 
Namaste, 
Betty Oostveen 

Donaties - Meer dan welkom! 
Uw donaties/schenkingen worden fiscaal behandeld als 
gift en zijn als zodanig aftrekbaar van je inkomen. 

Tussen een schenker en een ANBI-organisatie kan 
rechtstreeks een schenkingsovereenkomst afgesloten 
worden. Met zo’n schenkingsovereenkomst mag je de 
gehele schenking in mindering brengen op je 
belastbaar inkomen. Anders kan dit alleen als al je 
gezamenlijke giften aan erkende ANBI instellingen 
gedurende een jaar het bedrag van één procent van je 
drempelinkomen overschrijden. De meeste mensen 
kunnen daardoor niets aftrekken. Afhankelijk van je 
inkomenssituatie, kan je met een 
schenkingsovereenkomst tot 49,5% van het 
gedoneerde bedrag van de fiscus terugkrijgen! 
 
 

 
 
Voorwaarde is wel dat: 
-het om een vast bedrag gaat 
-dat jaarlijkse gedoneerd wordt 
-gedurende ten minste vijf jaar 
-de begunstigde is bij de belasting geregistreerd als 
ANBI (registratienummer van Straatkinderen van 
Kathmandu: 850359892) 

Lees hierover meer op de website van de 
belastingdienst. 

Daarnaast kan je in je testament een legaat voor onze 
stichting opnemen. Net als over giften is de stichting 
over een legaat geen erfbelasting verschuldigd. 
Misschien is het opnemen van legaten voor goede 
doelen meteen een aanleiding om eens goed over uw 
testament na te denken en uw wensen goed vast te 
leggen. 
Als u meer informatie over deze mogelijkheden wilt 
hebben kunt u contact opnemen met de 
penningmeester:  Niek Rijs (niekrijs@gmail.com) 
 

 
 

 

 
Contactgegevens: 
 
Adresgegevens: Straatkinderen 

van Kathmandu 

 Lies Vink, Cf. Smeetslaan 115, 

1901GL Castricum    

straatkinderenvankathmandu@gmail.com 

Bankrekeningnummer: 

NL20 ABNA 0801 2754 90 

 
 

 

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/gift-aftrekken
mailto:niekrijs@gmail.com
mailto:straatkinderenvankathmandu@gmail.com
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